
DE EENDRACHT
EMM Groessen

Beste schuttersvrienden en vriendinnen, dames en heren, 

jongens en meisjes,

Zojuist, net voor het schrijven van dit artikel, rondde ik een 

e-mail af waarin we de Groessense verenigingen de tekst van 

een flyer aanleveren om hun achterban te informeren over 

de Rabo Clubkas Campagne. Hiervoor hebben we met een 

groot aantal Groessense verenigingen rond de tafel gezeten 

en gebrainstormd hoe we elkaar hiermee het beste konden 

helpen met als doel mensen enthousiast te maken om op de 

Groessense verenigingen te stemmen. Om op deze wijze een 

leuk geldbedrag toebedeeld te krijgen. Op dit moment heeft u 

de flyer in uw brievenbus gehad en bent u op de hoogte over 

het wel en wee van deze campagne. Ik hoop van harte dat ook 

u de Groessense verenigingen steunt door uw stem aan hen 

te geven. U spreekt daarmee uw waardering uit en spekt hun 

clubkas, zonder dat het u iets kost.

Als ik vooruit kijk naar ons mooie dorpsfeest dat op stapel 

staat, kan ik u alvast verklappen dat we een oude traditie 

nieuw leven willen inblazen. In vroegere jaren was het 

gebruikelijk dat je op de vrijdagavond de schutterskaart ging 

ophalen in de tent. Mede door de automatisering was dat 

niet meer nodig en kreeg je de kaart gewoon thuisgestuurd, 

waardoor deze traditie verloren ging. Dat is jammer, want met 

name de wat ouderen onder u, die het kaart-ophalen altijd 

heel gezellig vonden, missen dit toch wel. Dat was toch de 

start van de Groessense kermis. Daarom willen we dit in ere 

herstellen en op de vrijdagavond het inschrijven weer in de 

schutterstent laten plaatsvinden. Wij nodigen u uit om dan 

een kermisborrel met ons te komen drinken. Over de invulling 

van de avond leest u verderop in deze Eendracht meer. Het 

is daarbij niet onbelangrijk om te melden dat u de eerste 

consumptie van ons krijgt, die kost u niets. 

Wij menen hiermee het schuttersfeest en de Groessense 

kermis weer traditioneel gezellig te starten en alvast te 

proosten op nog vier geweldige dagen die komen gaan. 

Dagen die in het teken staan van gezellig samenzijn en elkaar 

weerzien, wat we doorgaans door het jaar heen te weinig doen. 

Ik wens u allen heel veel plezier toe. 

John de Lorijn,

voorzitter

Kom een kermisborrel drinken!

  

1895 - 2016  EMM 121 jaar

  september 2016

De nieuwe uitgave van De Eendracht ligt weer voor u klaar. 

Dit betekent dat ons geliefde kermis/schuttersfeest weer voor 

de deur staat!

Wij wensen u veel leesplezier en zien u graag tijdens de 

komende feestdagen in de schutterstent.

Graag ook even uw aandacht voor de sponsoren die staan 

weergegeven in ons blad, dit zijn bedrijven die nauw 

verbonden zijn met onze schutterij.

Schutterij EMM waardeert de steun van deze bedrijven zeer en 

beveelt ze natuurlijk van harte bij u aan. 

Uw reacties over de inhoud, tips of andere ideeën kunnen weer 

gestuurd worden naar het secretariaat, Steenheuvel 3, 6923 DA 

Groessen of per e-mail: secretaris@emmgroessen.nl.

Van de redactie
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Koningschap

Drie maal is scheepsrecht. Bij de derde poging om koning 

te worden, was het eindelijk raak. Geheel onverwacht, maar 

heel fi jn om samen met mijn vrouw Ilse en onze kinderen 

Vera en Dirk een heel jaar lang koningspaar van schutterij 

EMM te mogen zijn. 

En dan is die vogel er wel af, maar dan ben je nog geen 

koningspaar. Eerst moet je geïnstalleerd worden. Pas na 

dit prachtige ritueel ben je koning en koningin en komt 

het koningsgevoel echt over je heen. Wat een feest die 

maandagmiddag met de kermis. Toch moesten we al snel 

weer met beide voeten op de grond gaan staan. Er diende 

van alles geregeld te worden. Een jurk uitzoeken, een pak 

passend maken en alles moet in orde zijn voor het ophalen op 

dinsdagmorgen. Fijn om zulke fi jne vrienden en kennissen te 

hebben, die al deze zorgen uit je handen nemen. 

Deze bijzondere maandag vormde het startsein voor enkele 

prachtige dagen. Het ophalen maandagavond door EMM, de 

binnenkomst in de tent op de eerste avond, het ontvangen van 

de schutterij, Sint Andries en de ereleden op dinsdagmorgen 

bij ons thuis, de geweldige sfeer gemaakt door de dj’s, de 

heerlijke gehaktballen en andere lekkernijen verzorgd door 

onze keurslager, het dinsdagavond thuis ophalen door De 

Deurdreiers, Oeverloos en leden van de Amsterdamse Avond. 

Stuk voor stuk onbeschrijfelijke momenten. 

En dan is het plotseling dinsdagavond 12 uur. Traditioneel het 

einde van de kermis met een vendelhulde en het Wilhelmus. 

Wat is dat toch altijd een tranentrekker, emoties te over. 

Pas toen we thuiskwamen, beseften we echt dat we het 

koningspaar zijn van EMM. Die eerste twee dagen beleef je als 

een roes. Je weet het wel, maar beseft het niet. Dat besef komt 

later.

Want na de kermis gaat het gewoon door. Daar slaat ook de 

titel van dit artikel op. Koningspaar van de regen. Wij kunnen 

ons geen activiteit bedenken waar wij EMM het afgelopen jaar 

vertegenwoordigden en waar Pluvius, God van de regen, niet 

actief was. Zoals bijvoorbeeld de aubade met een vervroegde 

afmars vanwege Pluvius, bij het concours in Megchelen. Zelfs 

het ‘koninginneschieten’ ging niet door. En het concours 

in Pannerden was nog geen twee straten ver of daar kwam 

Pluvius weer tevoorschijn. 

Wat wil je ook in het land van ‘woater en wiend’. Dat is de 

goden verzoeken…. 

‘Het koningspaar van de regen’
Koningspaar Peter en Ilse Berendsen

Visser Tentenverhuur B.V.  
Transito 15, 6909 DA  Babberich 0316 - 24 80 64 

info@vissertenten.nl www.vissertenten.nl
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Ook de processie in Groessen bleef niet verschoond van regen. 

Hoe hard er ook gebeden werd, Pluvius was niet voor

re(g)den vatbaar. Ilse en ik zeiden nog tegen elkaar: ‘hadden 

ze ons maar onder die mooie ‘hemel’ laten lopen’. De enige 

activiteit die wel droog verliep was de nieuwjaarsreceptie. 

Dat is ook niet zo verrassend, omdat we daarvoor bij EMM 

naar binnen mochten. Pluvius wilde ons daar overigens wel 

lastig vallen, maar dat is hem niet gelukt. 

Kortom, bovenstaand verhaal laat zien dat het gewoon 

geweldig is om koningspaar van EMM te zijn. Al die fijne 

momenten met familie, vrienden, kennissen, buren en 

iedereen die ons tijdens dit koningschap bij hebben gestaan, 

zijn onvergetelijk. Dat mooie en warme gevoel zullen we nooit 

vergeten.

Wij kijken uit naar de komende kermis, waar we nog een 

aantal dagen koningspaar mogen zijn. Met onder andere 

de vernieuwde vrijdagavond in de tent, de schuttersmis, de 

rondgang door Groessen en natuurlijk het hoogtepunt van de 

kermis, de strijd om de nieuwe koning van EMM. 

Peter, Ilse, Vera en Dirk Berendsen
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Kermisvrijdag

‘Kermis op vrijdagavond inluiden’
Het nieuwe ouderwetse ‘schutterskaart ophalen’ terug op de agenda

Velen onder u zullen zich het nog wel herinneren. Vroeger 

werden de lidmaatschapskaarten nog persoonlijk 

overhandigd op de vrijdagavond in de schutterstent. Ook 

nieuwe leden werden dan ingeschreven. Bestuursleden zaten 

plechtig achter een houten tafeltje de kaarten met de hand 

uit te schrijven (uiteraard met een borreltje erbij).

Voor velen was deze avond een voorproefje op de kermisdagen 

die aanstaande waren. Onder het genot van een alcoholische 

versnapering werden de laatste nieuwtjes verteld, de prijzen 

van de sla, komkommers en de melk uitgewisseld en uiteraard 

de mogelijke koningskandidaten besproken en beoordeeld. Tot 

in de late uurtjes.

Al meerdere jaren worden de kaarten thuisbezorgd en dat zal 

ook dit jaar gebeuren. Het inschrijven van nieuwe leden is wel 

op de vrijdagavond gebleven.

Wat wij echter missen is het ouderwetse ´kermis inluiden´ 

in de schutterstent. Daar gaan we wat aan doen. Buiten onze 

eigen functiebekleders en commissieleden, nodigen wij 

daarom vanaf dit jaar iedereen, maar vooral de ´oudere jeugd´ 

uit deze avond gezellig met ons mee te vieren. 

Ook als u de overige kermisavonden misschien wat te druk of 

te lawaaiig vindt, maar toch de sfeer wilt proeven, kom dan 

gezellig naar deze vrijdagavond.

Wij zorgen in de tent dan voor een afgebakend, warm 

en gezellig ingericht zitgelegenheid. Ook aangepaste 

achtergrondmuziek en een presentatie van oud fotomateriaal 

zullen onderdeel worden van deze avond. Om helemaal in 

de juiste sfeer te komen, zal ons complete korps tussendoor 

oefenen in een ander gedeelte van de tent. Bovendien trakteert 

schutterij EMM u, op vertoon van uw lidmaatschapskaart, op 

een gratis consumptie.

Wij zien en spreken u graag op vrijdagavond 16 september 

vanaf 20.00 uur in onze schutterstent. Wij hebben er zin in en 

wensen u bij voorbaat heel veel plezier.

Namens het bestuur van schutterij EMM

Richard van Onna

Ook onze projecten bekijkt u op vandalenbv.nl

Container nodig?
Bestel vandaag in onze online 
containershop, morgen in huis!

www.vandalenbv.nl
Wij zijn thuis in alle soorten afval
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Zomeravondconcert

Het is bijna kermis en de zomervakantie is voor de meesten 

achter de rug. Voor de drumfanfare betekent dit een 

moment om terug te blikken op het eerste deel van 2016. 

We nemen u graag mee naar de belangrijkste activiteiten in 

deze periode. 

Sinds enkele jaren is het concert in verzorgingstehuis 

Thuvine vaste prik voor de drumfanfare. Op 1 april waren de 

muzikanten, overigens zonder moppentrommel, te gast bij 

de senioren. De kantine van het complex was goed gevuld 

met bewoners van Thuvine en vaste supporters van de 

drumfanfare. Zij konden luisteren naar een nieuw repertoire 

met muziek van nu. Natuurlijk ontbraken de voor een 

schutterij traditionele mars en wals niet. 

Ditzelfde repertoire, aangevuld met enkele nieuw 

ingestudeerde stukken, werd op 9 juli ten gehore gebracht 

tijdens het zomeravondconcert bij de muziekkoepel in 

Groessen. Het zag er lang niet naar uit, maar de weergoden 

bleken de drumfanfare uiteindelijk toch goed gezind. 

Na een korte rondgang door het dorp werd het massaal 

toegestroomde publiek getrakteerd op hedendaagse muziek 

met bekende geluiden en zomerse klanken. De belangstelling 

was zoals gezegd boven verwachting groot, wat ons natuurlijk 

blij verraste. We zien u graag terug bij een volgend optreden. 

Kijk hiervoor in de agenda achterin deze Eendracht. 

Tijdens het zomeravondconcert zag u wellicht enkele nieuwe 

gezichten. In 2016 konden we weer enkele muzikanten 

feliciteren met hun behaalde diploma. Jens Boer, Sem 

Verweijen en Siebe Lentjes zijn geslaagd voor het Hafa A 

diploma. Zij zijn vanaf het zomerconcert aangesloten bij de 

drumfanfare. Lijkt het uw kind ook leuk om een instrument 

te leren spelen en een diploma te behalen? Neem dan eens 

contact op!

Tot slot nog een vermelding om trots op te zijn. Enkele weken 

voor het zomeravondconcert heeft de schutterij meegedaan 

aan het kringconcours in Pannerden. De drumfanfare is daar 

uitgeroepen tot beste drumfanfare van het concours! 

Publiek weet zomeravondconcert te vinden
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Concoursen 

Normaal gesproken is het begin van het seizoen ook het begin 

van de lente. Echter niet tijdens het concours op 24 april in 

Megchelen georganiseerd door St. Martinus. Onder winterse 

omstandigheden werden de wedstrijden gehouden. Dat maakte 

echter voor onze prestaties niets uit. Want we haalden bij het 

marcheren, defileren en alle vendeliersgroepen eerste prijzen. 

De bielemannen werden tweede en derde en bij de diversen 

schietwedstrijden werd twee keer een eerste en twee keer een 

tweede prijs behaald. Een prima resultaat. 

Het volgende optreden vond plaats op 11 juni tijdens de Taptoe 

van KDO Groessen. Samen met Sint Andries haalden we alles 

uit de kast en lieten de aanwezige verenigingen zien hoe het ook 

kon. 

Dit vormde voor ons een mooi opwarmertje voor het concours 

van Claudius Civilis in Pannerden op 26 juni. Deze keer geen 

winterse omstandigheden maar herfstachtige. Na een bewolkte 

maar droge opening door de voorzitter, kwam tijdens de 

marswedstrijden de regen met bakken uit de lucht zetten. 

Daardoor konden de vendelwedstrijden niet meer gehouden 

worden. Ondanks het weer werden er toch prijzen mee naar 

huis genomen, namelijk een eerste prijs met defileren, een 

derde met marcheren en twee keer een derde en eerste prijs met 

korpsschieten. Wederom werden de bielemannen tweede en 

derde. Tenslotte werden onze muzikanten uitgeroepen tot ‘Beste 

Drumfanfare’ en Cor Bolder tot ‘Beste Commandant’ van deze 

dag.

Strenge oefensessies worden beloond

Al vroeg in het jaar beginnen de vendeliers van Schutterij 

EMM met oefenen, zodat ze goed voor de dag komen op de 

concoursen. Elk seizoen starten we het seizoen met het Gelders 

kampioenschap Indoor vendelen, dit jaar georganiseerd door 

schutterij “Sint Martinus” uit Gaanderen. 

Voor een aantal aspiranten vendeliers was dit hun eerste Indoor 

optreden. Zij keken dan ook hun ogen uit. Ze hadden niet 

zoveel verenigingen en publiek verwacht. De zenuwen waren 

niet te zien in het optreden van de aspiranten, want de jury 

beoordeelde hen met een nette tweede prijs. 

De jeugd vendeliers gingen ook vol vertrouwen de wedstrijd in, 

maar er werden een aantal schoonheidsfoutjes gemaakt die door 

de jury werden opgemerkt. Desondanks behaalden zij toch een 

derde prijs. 

En daarna….. daarna waren de senior vendeliers aan de beurt. 

De druk voor de senioren was hoog, want de laatste jaren 

wonnen ze de hoogste prijzen. Of ze dit jaar het hoge niveau van 

vorig seizoen weer zouden kunnen halen? Ja hoor, de senioren 

leken wel een geoliede vendelmachine en je kon de tranen in 

de ogen van het publiek zien van ontroering. Het werd een 

perfect optreden van deze senioren vendelgoden, die na 17 jaar 

voor een tweede maal de hoogste haalbare prijs in de wacht 

sleepten: Gelders kampioen vendelen in de hoogste vendelklasse 

superieuren A. 

De strenge oefensessies, werden hiermee beloond.

Prijzen tijdens natte concoursen
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De schutterij heeft ons gevraagd om een stukje te schrijven 

over onze kermistafel. Onze kermistafel heeft een zwaar 

bestaan, van Kilder tot Spijk en van Megchelen tot Lobith 

moet hij zijn werk doen.  Maar in september staat hij op 

de plek waar hij het liefst staat, namelijk in de Groessense 

schutterstent, omringd door een club leuke mensen. Onze 

tafel is uit hetzelfde hout gesneden als wij, hij is er namelijk 

altijd.

Nu genoeg over de kermistafel, wie zitten er eigenlijk aan? 

De groep is ontstaan door een samensmelting van de 

vriendengroepen de Leo’s en de Badgasten en door de jaren 

heen is de club nog eens flink uitgebreid. Bijna iedereen bij ons 

aan tafel heeft zijn roots in Groessen liggen. Elk jaar komen wij 

bijeen om vier dagen flink feest te vieren en elkaar even bij te 

praten over wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. 

Traditie

Inmiddels zijn we bijna allemaal dertigers en bezetten we al 

meer dan twaalf jaar met veel plezier onze tafel. Steeds minder 

groepen zitten ’s avonds aan tafel en wij vinden het jammer dat 

deze traditie daarmee verloren lijkt te gaan.  

Naast onze tafel, rechts van de band, is nog een mooi plekje 

vrij. Wij zouden het leuk vinden als er een gezellige jeugdige 

vriendenclub opstaat om de tafel te bezetten!

De Groessense kermis kun je zien als echte topsport. Je moet 

er topfit aan beginnen, want anders haal je het einde niet. 

Zaterdagavond barst het feest los, een pilsje drinken en gezellig 

bijpraten. Op zondag, na de soep, is iedereen weer present 

om er een gezellig feest van te maken. Maandag staat ook 

voor ons in het teken van het koningsschieten. Gezamenlijk 

kijken we de vogel naar beneden en wachten we vol spanning 

af wie de nieuwe koning is. Op dinsdag is altijd zichtbaar wie 

er een echte topsporter is. Heel soms moeten we het met een 

mannetje minder doen in verband met een ´blessure´, maar de 

gein en het feest is er op deze dag niet minder om. Woensdag is 

altijd een heel zware dag, maar daar hoeven wij ons voorlopig 

nog niet druk over te maken, want de kermis moet gelukkig 

nog beginnen!

Wij wensen iedereen een plezierige kermis toe!

‘Groessense kermis is echte topsport’
Onze kermistafel: samensmelting van de Leo’s en de Badgasten
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Oud Koning 

Vanaf 1989, het jaar waarin ik mijn vrouw Carina leerde 

kennen, heb ik kermis gevierd in Groessen. Er is sindsdien 

nagenoeg geen kermis voorbij gegaan zonder mijn 

aanwezigheid in de tent op het Schuttersplein.

Als geboren West-Fries dacht ik aanvankelijk – mede 

veroorzaakt door mijn jeugdige overmoed natuurlijk - dat 

een kermis alleen bij ons in de buurt (Hoogkarspel, De Streek, 

Westfriesland) goed kon worden gevierd. Kermissen in andere 

contreien waren ongetwijfeld slappe aftreksels van wat wij 

dachten dat alleen wij goed konden: feesten en drinken.

Toen leerde ik Carina kennen. Een ‘kloin pittig moidje’, zoals 

wij dat hier zeggen, dat woonde in ... Groessen. Pardon? 

Groessen? Nooit van gehoord...! Waar ligt dat in hemelsnaam? 

Nou, het zal mij benieuwen.

Kennis werd verliefdheid en verkering, verkering werd een 

relatie en dat leidde tot ons eerste hoogtepunt: het huwelijk. 

Gedurende de verkeringstijd kwam ik al trouw op bezoek bij 

Carina’s ouders, in Groessen, of all places. En ik kwam er toen 

zoetjesaan achter dat in dat voor mij toen nog onbekende 

dorp ook een jaarlijkse kermis werd gevierd. Weliswaar totaal 

anders dan ik gewend was, met andere sluitingstijden, men 

liep met vlaggen en in uniformen, er liep een ‘koningspaar’, 

men ging in optocht door het dorp. Maar anders betekende 

niet noodzakelijkerwijs minder leuk. Eigenlijk bleek die kermis 

net zo gezellig als in mijn eigen dorp in Westfriesland. Alleen, 

die schutterij, dat traditionele gedoe, daar had ik niks mee. 

Uniformen, moeten jullie weten, zijn eigenlijk een beetje ‘not 

done’ in het westen. De fanfare, dat kan nog net, maar dat is 

dan wel het uiterste. Verder gaan we niet.

Lidmaatschap

Ik werd wel meteen lid van die schutterij. Niet om het een 

of ander, maar zo’n lidmaatschap kostte mij minder dan 

vier toegangsbewijzen tijdens de kermis. Dat was dus snel 

verdiend. Een onbedoeld gevolg daarvan was dat ik na vijf 

jaar gerechtigd was mee te schieten tijdens het maandagse 

koningsschieten. Toen ik in een onbewaakt ogenblik mijn 

zwagers en hun vrienden vroeg waarom zij eigenlijk nooit 

meededen met het koningsschieten, kreeg ik ontwijkende 

antwoorden. Ze hadden geen interesse, weet je wel wat dat 

kost, alleen kermis vieren is meer dan genoeg. Maar ik vond 

het eigenlijk wel interessant en een uitdaging, en na overleg 

met Carina en mijn schoonmoeder (in verband met het 

noodzakelijke ontvangstadres in Groessen) trok ik de stoute 

schoenen aan en gaf mij op voor de wedstrijd. Toen de vogel 

na één van mijn schoten (het 99e schot in totaal) op de grond 

viel, werd ik op de schouders gehesen en beleefde ik samen 

met Carina een prachtig jaar als schutterskoning. Met als 

hoogtepunt het bezoek van de schutterij aan Hoogkarspel (zie 

onderstaande foto).

Na afloop van dat jaar werd me gevraagd of ik me aan wilde 

sluiten bij de schutters. Sindsdien is langzamerhand het 

schuttersbloed door mijn aderen gaan stromen. De traditie 

van de rondgang, de barricades, het marcheren en defileren, 

het vendelzwaaien aan het einde van de kermis, het volkslied, 

de trots op het uniform, ik heb dat alles vooral sinds dat jaar 

met volle teugen tot mij genomen. De tradities die mij ooit 

vreemd waren en waar ik geen interesse in had, die tradities 

ben ik gaan waarderen. Ik heb er ook zelf mijn steentje aan 

bijgedragen. Sindsdien, vanaf het jaar dat ik schutterskoning 

ben geweest, liep ik mee met de schutterij als schutter. Drie 

jaar lang had ik zelfs de eer om als schutterscommandant op te 

treden. 

‘Schuttersbloed is door mijn aderen gaan stromen’
Rob Noordeloos, een (Noord-)Hollander in de Liemers...
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Schutterslied

Vanwege mijn achtergrond in de muziek (ik heb jarenlang in 

een band gespeeld, en maak trouwens nog steeds wekelijks 

muziek als zanger-gitarist in een gitaarspelend duo) en na 

een vraag van Cor Bolder, de commandant, schreef ik een 

liedje. De bedoeling was dat de schuttersgroep dat zou zingen 

tijdens de binnenkomst in de feesttent tijdens de kermis. Ik 

zou dan het voortouw geven, waarna de schutters de door mij 

gezongen tekst herhaalden. De schutters waren het zingen 

in het begin een beetje onwennig, maar na het liedje een 

paar keer te hebben geoefend onderweg naar de tent werd 

het best een succes. Zo zeer zelfs dat we ‘het kunstje’ nog een 

aantal kermissen daarna hebben herhaald met verschillende 

liedjes, en ook tijdens een bezoek van EMM aan Gemunden 

am Main in Duitsland en tijdens onze deelname aan Zevenaar 

Muziekstad. Hier is de tekst van het liedje dat we in Zevenaar 

hebben gezongen:

Links rechts, links rechts

Boeren burgers buitenlui

Luister goed en hoor ons aan

Hier ziet u de Schutterij

EMM Groessen voor u staan

In muziekstad Zevenaar

Staan we kaarsrecht voor u klaar

Schutters kaarsrecht naast elkaar

Vendeliers en drumfanfaar

Links rechts, links rechts

Bielemannen, sterk als staal

Barricades kinderspel

Hakken, splijten, met kabaal

Stammen, bomen in één tel

Dan de schutters met geweer

Maken straks weer rechtsomkeer

Maar alvorens dat te doen

Geven wij ze van katoen

Ook present in Zevenaar

Is ons muzikaal cordon

Tamboers en de drumfanfaar

Blazen marsen, slaan de trom

Onze trots, ons koningspaar

Peter, Lidy, op de troon

Steken in hun koningsjaar

Alex en Maxima naar de kroon

Links rechts, links rechts

Schutterij in zwart en rood

Schutterij hun dorst is groot

Schutterij in rood en zwart

Lopen strak en drinken hard

Schutterij in zwart en rood

Schutters zijn wij, tot de dood

’s Morgens vroeg voor dag en dauw

Zijn de schutters al in touw

Lopen in gestrekte draf

Op de barricades af

Onze kleine commandant

Heeft het prima in de hand

Ook al schreeuwt hij moord en brand

Met zijn sabel in de hand

Links rechts, links rechts …

Twee jaar geleden besloot ik, vanwege de leeftijd van mijn 

kinderen alsmede door toenemende drukte met mijn werk (ik 

ben zelfstandig analist programmeur) afscheid te nemen als 

functiebekleder (schutter) bij schutterij EMM.

Hopelijk heb ik hierboven duidelijk kunnen maken waarom 

er jarenlang een westerling met veel plezier en trots heeft 

rondgelopen in het rood en zwart van EMM. Als ik hier in mijn 

woonplaats Hoogkarspel nog wel eens anekdotes vertel over 

de schutterij, concoursen of de kermis, dan halen ze soms hun 

schouders op. Ik daarentegen recht die schouders, en glimlach.

Rob en Carina Noordeloos

Koningspaar Schutterij EMM 1999-2000
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Onderscheidingen

Onderscheidingen op
geslaagde schuttersavond
Elk jaar houdt schutterij EMM een schuttersavond. 

Deze avond is toegankelijk voor alle leden met een 

lidmaatschapskaart en hun partners. Tijdens deze druk 

bezochte avond in het Schuttershuis, zijn er weer leden 

onderscheiden voor hun jarenlange inzet voor schutterij 

EMM.

Dit jaar werden in de bloemetjes gezet:

Onderscheiding erelid:

Andre Uffing

Hans Welling

25 jaar functiebekleder:

Frank Bolder

Jarno van Wely

Lid van verdienste:

René Janssen

 Café open vanaf 13.00 uur.
 

 Café open vanaf 10.00 uur.
 Met muziek vanaf 16.00 uur en een Buitenbar!

 
  NIEUW!!
   
 “Alles in buffet vorm” (onbeperkt eten)
  Soepen, vlees en visgerechten, bijgerechten en 

desserts.
 Inclusief 1 consumptie € 24,50 p.p.
 
 Speciaal voor kinderen t/m 12 jaar: 
 Kinderbuffet € 7,50 p.p.
 
 Vanaf 16.30 uur in Zaal De Driehoek (grote zaal) 
 Telefonisch reserveren is mogelijk.

Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - T 0316 52 39 48 - F 0316 52 46 17
E info@zaalgielinggroessen.nl - W www.zaalgielinggroessen.nl

Kermisprogramma
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 Activiteiten 2016

11

17 t/m 20 september 

Schuttersfeest/Kermis  EMM Groessen

23 oktober 

Bielemantreffen  St. Martinus - Gaanderen

15 november 

Ledenvergadering  Schuttershuis

16 december 

Eindejaarsconcert   Schuttershuis

Leidekkerswerk:
Maasdekking, Schubbedekking, 
oud Duits op zowel daken als torens.

Loodgieterswerk:
Koper, lood en zinkwerk voor daken, 
goten en hemelwaterafvoeren.

Diversen:
Verwijderen, restaureren, herplaatsen van bekroningen, 
zoals kruizen, pinakels, haan en pijnappel, incl. verguldwerk.
Leveren en aanbrengen van gecertifi ceerde veiligheidshaken.

Van een Wely-en dakje!

Loodgieters-, Leidekkers- en KoperwerkenLoodgieters-, Leidekkers- en Koperwerken

Zevenaar - Groessen
SINDS 1921VAN

Kerkakkers 46    6923 BZ  Groessen    Tel. 0316 - 52 40 50    Fax 0316 - 52 69 50    
www.vanwelyleidekkers.nl    info@vanwelyleidekkers.nl

KOMO gecertifi ceerd 
Zinkverwerkend bedrijf.

Lid van: ‘Nederlandse vereniging 
van leidekker’ en ‘de Zinkmeesters’.

Kwaliteit 
staat bij ons 

boven aan de ladder.

Redactie: Istvan Welling, Daan van Onna, Mike Jansen,  

Rick Welling

Eindredactie: Sjoerd Geurts

Vormgeving: DVVR Communicatie & Creatie Duiven

Drukwerk: JP Offset Duiven

Oplage: 1200 exemplaren

Emailadres: secretaris@emmgroessen.nl

Colofon

Activiteiten 2016

Koningin Wilhelminastraat 19
7031 AA Wehl

Telefoon: 0314-76 50 18     06-42 42 70 78
Mail: info@putman-security.nl

www.putman-security.nl
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 Groessense kermis    Programma 2011 

Kindercomité Groessen

Programma kinderspelen dinsdagmorgen 
09.15 uur Kinderen verzamelen op school

09.30 uur   In optocht naar activiteitenterrein  

St. Isidorusplein

09.45 uur Opening 

 

10.00 uur Start kinderspelen

11.45 uur  Einde kinderspelen - Serenade door 

Schutterij EMM en St. Andries 

   bij het Dorpshuis, daarna in feestelijke 

optocht naar de kermis.

 Groessense kermis    Programma 2016 

Kindercomité Groessen

Programma kinderspelen dinsdagmorgen 
09.15 uur Kinderen verzamelen op school

09.30 uur   In optocht naar activiteitenterrein  

St. Isidorusplein

09.45 uur Opening 

 

10.00 uur Start kinderspelen

11.45 uur  Einde kinderspelen - Serenade door 

Schutterij EMM en St. Andries 

   bij het Dorpshuis, daarna in feestelijke 

optocht naar de kermis.

IN DE 

FEESTTENT 

GELDT EEN 

ALGEHEEL 

ROOK-

VERBOD

‘S AVONDS 

TOEGANG TOT 

DE FEESTTENT 

UITSLUITEND VANAF 

16 JAAR, 

LEGITIMATIE 

VERPLICHT.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER

 

20.00 - 24.00 uur in de Feesttent

‘Kom een kermisborrel drinken’. Een 

gezellig samenzijn om de kermis te 

beginnen. De eerste consumptie en 

de hapjes worden aangeboden door 

schutterij EMM.

20.00 - 22.00 uur  

Gelegenheid tot afhalen van 

dameskaarten en inschrijven nieuwe 

leden. Graag de benodigde gegevens 

meenemen: naam, adres, geb. 

datum, IBAN rekeningnummer + 

legitimatiebewijs.

 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

 

18.00 uur

Opstellen schutterij EMM en St. Andries 

voor de rondgang door het dorp.

18.30 uur

Schuttersmis in de H. Andreaskerk

20.00 uur

Opening schuttersfeest en kermis. 

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber.

ZONDAG 18 SEPTEMBER 

 

11.00 uur

Prijsschieten voor de leden, de dames 

van de leden en de dames met een 

dameskaart (opgave tot 12.00 uur). 

Direct na de schietwedstrijden 

prijsuitreiking. U kunt een FIETS winnen 

(mede mogelijk gemaakt door Leo van 

Ussen Tweewielers)!!

12.00 - 14.30 uur

Danssmuziek met Duo Double. Opgave 

koningschieten. Leden die maandag 

willen meedoen met koningschieten, 

moeten zich in gezelschap van 

echtgenote/vriendin opgeven bij het 

bestuur tussen 11.00 en 14.30 uur.

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber. Zaal open 19.30 uur.

 

MAANDAG 19 SEPTEMBER

 

7.45 uur

Opstellen schutterij EMM en

Sint Andries.

8.00 uur

Optocht vanaf de feesttent via de 

Dorpstraat, ’t Straatje, Kapittelstraat, 

Kruisherenstraat, Commendereijstraat, 

Wethouder Nasslaan, Kerkakkers, langs 

de Betuwelijn, Schraleweidsestraat, 

Kruisstraat (afhalen ereleden en 

genodigden), Dorpstraat naar feesttent. 

Ereleden beoordelen de erebogen

tijdens de rondgang

11.00 – 16.00 uur

Dansen met Kaliber, met aandacht voor 

de “oudere” dansen.

11.00 uur

Ontvangst ouderen.

±12.30 uur

Vogelknuppelen voor de dames van de 

leden en de dames die in het bezit zijn 

van een dameskaart. 

±12.45 uur

Koningschieten.

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber. 

Zaal open 19.30 uur.

DINSDAG 20 SEPTEMBER

 

8.15 uur

Opstellen schutterij EMM en

Sint Andries.

8.30 uur

Vertrek rondgang en afhalen nieuw 

Koningspaar. Hierbij wordt St. Jozefstraat, 

Kruisherenstraat en de Helhoek 

aangedaan. Ereleden beoordelen de 

erebogen tijdens de rondgang

11.45 uur

Ophalen kinderen bij het Dorpshuis.

11.00 – 16.00 uur

Dansen met Kaliber, uitreiking prijzen 

van vogelknuppelen en mooiste 

erebogen.

20.00 - 24.00 uur 

Dansen met Kaliber.

Zaal open 19.30 uur. 

24.00 uur

Afsluiting kermis en 

schuttersfeest met 

vendelhulde en Het Wilhelmus.

NEEM BIJ DE ENTREE VAN ONZE FEESTTENT KENNIS VAN ONZE HUISREGELS EN LEEF DEZE NA. 
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